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Situering van de school

GO!4cITy is een secundaire school met enkel doorstroomfinaliteit. Het is het vroegere Lyceum Martha Somers. De school
verhuisde van Laken naar de Picardstraat in Molenbeek, viak bij de site van Thurn en Taxis. De instroom van de school is
de afgelopen 30 jaar sterk gewijzigd en de verschillen tussen de thuiscultuur van de leerlingen enerzijds en die van de
leerkrachten en het onderwijssysteem anderzijds zijn gegroeid. In een eerste golf nam het aantal Franstaligen toe, nadien
kreeg het GO!4cITy steeds meer leerlingen met een migratie-achtergrond.

Wat?

Voor veel leerlingen is het Nederlands geen gemakkelijke taal. Ook al gingen ze naar een Nederlandstalige basisschool, het
Nederlands speelt buiten school een heel beperkte rol in hun leven. Ze voelen zich dan ook weinig verbonden met de taal
en ze associéren ze met ‘alles wat moet’. Niet de meest bevorderlijke context om goed te leren.

Een leerkracht Nederlands van het tweede jaar ondervond dit in de klassen waar ze lesgaf. Ze merkte dat leerlingen tegen
de lessen Nederlands opzien. Hoe motiverend en ondersteunend ze die ook probeerde aan te pakken, voor veel leerlingen
waren hun cijfers voor het vak Nederlands niet bijster goed.

Tegelijk realiseerde deze leerkracht zich dat de leerlingen meertalig opgroeien en dat ze hiervoor weinig begrip krijgen. De
taalkennis die de leerlingen verwierven in hun thuistalen, vormt nochtans de opstap om nieuwe talen en dus ook het
Nederlands te verwerven.

Vanuit die bezorgdheid, besloot de leerkracht om na de rapporten nog een bemoedigend bericht te sturen naar al haar
leerlingen. Daarin uit ze haar appreciatie voor de inspanningen die de leerlingen elke dag moeten leveren en benadrukt ze
de troeven die ze in handen hebben.
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lllustratie

Bericht van de leerkracht Nederlands aan de leerlingen van het tweede jaar:

Lieve leerlingen,

Het schooljaar zit er bijna helemaal op en daarom wil ik jullie toch nog even dit bericht sturen.

Het was een jaar met ups en downs. Voor jullie, maar zeker ook voor mij. ledere woensdag samen lezen, die rare
tik tok-mopjes zoals: quoicoubeh en apagnan, die vervelende zinsontleding en altijd maar vragen: 'Waarom
moeten we dit doen mevrouw?' Toch hebben we er ons maar weer eens mooi samen door geworsteld.

Nederlands is niet jullie moedertaal en dat is een troef, dat is iets om trots op te zijn. Laat je nooit iets anders
vertellen. Want een andere taal leren, dat kan je pas als je je eigen moedertaal echt goed kan. Wees daar trots op,
wees trots op de mooie, sterke, grappige mensen die jullie zijn. Want ook ik ben trots op jullie en op wie jullie zijn.
Geloof in jezelf, in je capaciteiten en ga ervoor!

Geniet van jullie welverdiende vakantie! Ik wens jullie het allerbeste toe en vooral bedankt dat ik dit jaar jullie
leerkracht Nederlands mocht zijn.

Met vriendelijke groeten,

Leerkracht Nederlands 1ste graad
Klastitularis 2 MTW-c
GO!McITy
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